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V O O R R E D E .  
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Niettegens taande reeds menige 
pen tot lof van den H. Antonius 
van Padua heeft bijgedragen, kan 
er • nochtans niet genoeg geijverd 
worderi, om de liefde tot, en het 
vertrouwen op den Heilige, die 

voortdurend in de Kerk Gods door 

schitterende ijuondere7i uitblinkt, meer 
en meer aan te wakkereii. 

Een korte levensbeschrijving des 
heiligen, eenige der ontelbare won­
deren, wélke door zijne voorspraak 
geschied, en aan authentieke bron­
nen zijn ontleend, benevens vele ge­

beden , hem ter eere, vormen dit 
werkje tot een stichtend gebeden­
boekje voor kerk en huis. 

Moget gij, waarde lezer, uit dit 
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weinige rijken zegen putten voor 
lichaam en ziel. 

AHei tot meerdere eer van God 
en Zijnen trouwen dienaar, den H. 
Antonius van Padua. 

Bij de heiligverklaring schreef 

Paus Gregorius IX: „De H. Anto-
„nius, die thans in den Hemel woont, 
„is op aarde verheerlijkt door vele 
„wonderen, welke dagelijks bij zijn 
lygraf geschieden, en wier echtheid 
„door geloofwaardige getuigen is 
„bevestigd." 

DE SCHRIJVER. 
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^De vrucht des gerechti-
gen is een boom des levens, 
en die harten inneemt is een 
wijze." 

Spreuken v. Salom. XI, 30. 

De H. ANTONIUS werd in het 

jaar 1195 te Lissabon, de hoofdstad 

van Portugal, uit een adelijk geslacht 

geboren en ontving in het doopsel 

den naam van Ferdinand. Zijn va­

der, Martin van Bellones, was ko­

ninklijk rentmeester, en zijne moeder, 

eene godvreezende vrouw, met name 

Maria, stamde af van het oud aan­

zienlijk geslacht Trevera. Beiden 

stelden meer prijs op de deugd dan 

op hunnen adel; daarom streefden 

zij er met zorg naar, hun zoon 

niet zoozeer eene adelijke, dan wel 

eene echt christelijke opvoeding 

te geven. Onder de leiding van 

eenige vrome domheeren der ka­



thedraal, wijdde de godvruchtige jon­

geling zich aan de wetenschappen 

en maakte door vlijt zulke vorderin­

gen in kennis en deugd, dat hij op 

den leeftijd van 15 jaren reeds het 

besluit nam, om de zuiverheid en 

den vrede zijns harten voor altijd te 

bewaren, aan de bedriegelijke ge­

noegens der wereld te verzaken en 

zich te begeven tot de kloosterlijke 

eenzaamheid. 
Met toestemming zijner ouders trad 

hij alzoo te Lissabon in het kloos­

ter der Augustijnen en legde daar 

den grondslag tot zijn toekomstig 

heilig leven. Doch het talrijk bezoek 

zijner bloedverwanten verstrooiden 

zijn hart, dat altijd met God bezig 

was, zoozeer, dat hij zijnen overste 

verzocht, hem naar een eenzaam 

klooster te zenden. 

Hij ging alzoo naar Coïmbra 

in het klooster, het H. Kruis ge­

naamd , waar hij 8 jaar lang in 
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de grootste verborgenheid en streng­

ste boetvaardigheid leefde. Zijn stil, 

zachtmoedig en vlekkeloos gedrag 

verwekte de bewondering van al 

zijne medebroeders en zijne verhe­

vene deugden strekten het geheele 

klooster tot voorbeeld. Dag en 

nacht verdiepte hij zich in de ge­

wijde wetenschappen, en bestudeerde 

voornamelijk de H. Schrift en de 

werken der kerkvaders, waardoor 

hij zich, zijne voortreffelijke geestes­

gaven in aanmerking genomen, tot 

den indrukwekkenden prediker 

vormde, die uit eigen overtuiging 

sprak, overal doordrong tot het 

menschelijk hart en op die wijze 

grooten zegen in de Kerk verspreid­

de. Door liefde tot het gebed en 

de grondige overweging der god­

delijke waarheden, hield hij zijnen 

geest immer helder en opgebeurd, 

en bereikte aldus die verhevene 

volmaaktheid, waardoor hij schit­



terde in de strenge orde van den 

H. Franciscus. 

In het achtste jaar van Antonius' 

verblijf in het klooster te Colmbra, 

bracht Don Pedro, infant van Por­

tugal, de lichamen der vijf eerste 

martelaren van de orde des H. 

Franciscus, kort te voren door de 

ongeloovigen te Marocco vermoord, 

naar Spanje over, en zette die te 

Colmbra in de kloosterkerk bij. Het 

aanschouwen dezer heilige reliquiCn 

maakte op Antonius een zoo die­

pen indruk, dat hij in zijn binnen­

ste een brandend verlangen voelde, 

om zijn bloed voor Jesus te ver­

gieten. „ Voor U" sprak hij meer­

malen tot zichzelven, „heeft de Za-
„ligmaker zijn leven en bloed op-
•ngeofferd, en wat hebt gij tot dusverre 
„voor Hem gedaan 1 O kon toch 
„ook ik een offer der liefde, een 
„martelaar worden /" Daar. het 
zielsverlangen, om bloedgetuige van 


