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A. M D. G, 

Pietas ad omnia utilis est,  promissionem habens vitac 

quae nunc est et fufurae. 

De godsvrucht is tot alles nuttig, de gelofte hebbende 

van het leven, dat nu is en dat komen gaat.  

1 ad Timotheum IV, 8.  

Monseigneur, 

HoogEerwaarde, Zeer Eerwaarde Heer en, 

Geliefde Parochianen van Sint Servaas. 

Met deze heerlijke woorden, zoo veel, zoo alomvattend, 
verkondigt de H. Geest in de gewijde boeken den lof der 
ware godsvrucht. Almachtig middel, dat tot alle goed dienstbaar 
kan gemaakt worden, onverwinlijk wapen, waartegen niets 
bestand is, omvat zij het tegenwoordige en het toekomende, 
den tijd die nu is en den tijd die komen gaat. Onweder-
staanbaar is haar invloed, onvergelijkelijk de zoete troost, 
die zij brengt, en nooit versagende kracht leeft in hem, 
die haar maakt als tot de bruid zijns harten en de Koningin 
zijns levens. 

Die godsvrucht, die ware godsvrucht, wortelt in de liefde 
Gods, verheft zich op de onwrikbaar diamanten grondveste 
van het geloof, en geurt in de zoetste bloesems door het 
geheele kristelijke leven. 

Wanneer zulks ten volle waar is voor eiken Kristen, 
dan moet die waarheid schitteren in sïralenden glans in het 
leven van den priester, Is deze godsvrucht alles voor den 
Kristen, zoo moet die godsvrucht geheel de priester zijn, 
geheel zijn leven doortrekken, geheel zijn streven richten. 
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geheel zijn werken bezielen, geheel zijn lijden verzoeten, 
geheel zijn wezen vergoddelijken. 

Geliefden! de voorbeeldige priester, wiens heengaan wij 
allen zoo zeer betreuren, was in dien vollen, grooten, veel-
onivattenden zin van het woord, een vroom priester. 

De godsvrucht was de ziel van zijn leven, men kan 
zeggen het leven van zijn priesterleven. En zooals Frankrijk's 
grootste redenaar het aandenken van den grootsten en 
edelsten veldheer zijner eeuw, een der reinste gloriën eener 
aan glorie zoo rijke regeering, meende niet beter te kunnen 
kronen, haar geen verhevener lof te kunnen toekennen dan 
door het beroemde woord „de godsvrucht is het al van den 
mensch", — zoo, geliefden, komt het ons voor, dat het 
niet beter kan uitgedrukt, niet dieper kan gevoeld worden, 
alles wat er van dezen godvruchtigen, voorbeeldigen priester 
kan gezegd, dan dat de godsvrucht, de ware door het geloof 
ingestorte, op het geloof gebouwde, levende in en door het 
geloof, alles naar hooger en op God richtende, — geheel 
zijn leven niet alleen bezielde, maar geheel zijn leven was. 
Laten wij dan ook zijn gezegend aandenken als kronen met 
die onvergankelijke en onvergelijkelijke krone der godsvruciit, 
en allen lof samenvatten, in dat ééne woord. 

De godvruchtige, zoo fijn en teeder voelende, zoo hoog 
en edel bespiegelende, zoo diep denkende schrijver van het 
gulden boek, „de Navolging van Christus", zegt in een zijner 
minder bekende werken: „Pietas vitae sacerdotaiis principium 
et fundamentum, spiritus et vita, gloria et corona." 

De ware godsvrucht is het begin en de grondveste, de 
geest en het leven, de roem en de kroon des priesterlevens. 

Deze waarheid zullen wij zien in het leven en werken 
van den HoogEerwaarden Heer Mgr. Leonardus Sevriens, 
Huisprelaat Zijner Heiligheid, Proost van het Kathedraal 
Kapittel van Roermond, Pastoor-Deken van Sint Servaas, 
Eere-Kanunnik van het Kathedrale Kapittel van Luik, Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. 

Dierbare vriend, vrome priester, wiens leven door zijn 


