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"VOOIRIREIDE. 

De liefde vraagt niet veel naar gronden : zij 
•is zich zelve tot grond. De liefde bekommert 
zich niet om lof of berisping: zij vindt hare 
bevrediging in zich zelve. De liefde kent geene 
rechtvaardiging of verontschuldiging : zij houdt 
zich zelve voor gerechtigd en gerechtvaardigd. 
De liefde wil geene verklaringen geven : zij 
houdt zich voor alom begrepen. De liefde zoekt 
geene aanbeveling: zij komt terstond zelve, in 
de meening dat zij overal welkom is. De liefde 
maakt geene andere aanspraak dan dat zij ook 
liefde ontmoete. 

De liefde nu heeft dit werk in de pen gegeven : 
het onderwerp van dit werk is de oneindiqe 
Liefde zelve, en het doel dat het wil bewerken 
is liefde. Dit zij geheel de voorrede van dit hoek. 

Waar het ook een beminnend, of althans een 
voor liefde toegankelijk hart ontmoet, daar hoopt 
het ook op eene liefdevolle bejegening. 

Op het feest van den 
H. FEANCISCTJS XAVERIUS, 1868. 



USTLEIIDIlSra-. 

Het hart van den raenscli is het middelpunt 
der leveusverrichtingen, volgens het woord van 
Aristoteles : »het hart is het eerste wat leeft en 
het laatste wat sterft." (1) Het is daarenboven 
ook het middelpunt van geheel het zedelijk leven, 
voor zooverre dit zich beweegt rondom de vier 
grondgevoelens, namelijk: liefde, vrees, vreugde 
en droefheid: welke aandoeningen in het hart 
den zetel hebben, zooals de H. Bernardus zegt: 
»geheel het hart uit zich in vier gevoelens: 
gij neemt er in op wat gij bemint, wat gij 
vreest, wat vreugde en droefheid veroorzaakt." (2) 

Zooals deze gevoelens onnaspeurlijk zijn in 
hunne diepte en hoogte, in hunne breedte en 
lengte, zoo is ook de levensverrichting des harten, 
niet enkel in natuurlijk maar ook in zedelijk op­
zicht niet te achterhalen. De H. Laurentius 
Justinianus schrijft dan ook: »wat is meer on­
peilbaar dan het menschelijk hart ? Zooals het 
zich in tallooz© geheime diepten verbergt, zoo 
bewoont het ook eene onbegrensde ruimte!" (3) 

(1) Lib. de morte ct vita. (2) Serm. 2, Quadr, (3) De 
triumph. Christi agonc c. 18. 



De reden van deze onpeilbaarheid der ge­
voelens ligt in hunne onmetelijkheid, en daarom 
is slechts het onmetelijke genoeg voor de wer­
king des harten, zooals Hugo a S. Victore zegt.: 
>De geheele wereld is niet voldoende voor het 
monschelijk hart, wijl het oog niet verzadigd 
wordt door het zien, noch het oor door het 
hooren. Alle aanlokkelijkheid, en zoetheid en 
schoonheid der geschapene dingen kan het hart 
van den mensch wel treffen maar niet verza­
digen." (1) En de H. Augustinus bemerkt: »in 
deze toevallige en vergankelijke dingen kunnen 
wel de gevoelens van het hart des menschen 
gevangen gehouden worden, maar ware rust is 
daarin niet te vinden, dewijl dit hart van zulke 
waarde is dat het door het hoogste goed alleen 
bevredigd kan worden." (2) 

De mensch bezit dus in zijn hart een onme­
telijk ryk, en als hij alle zijne gevoelens be-
heerscht is hij een groot koning, volgens het 
woord van den H. Bernardus : »die zijn eigen 
hart bezit, bezit een groot rijk." (3) 

Hij zal echter deze heerschappij nooit hebben 
zoolang hij zondige en ongeregelde gevoelens 
in zijn hart laat heerschen , en dezer slaaf zoude 
hij wezen, al bestuurde hij ook uiterlijk landen 
en volken, zooals dezelfde heilige leeraar met 
het volste recht beweert: »hij zal niet heerschen 
wiens hart aan de ondeugd onderworpen is, al 
zoude hij ook aan het hoofd staan van steden 
en talrijke volkeren." (4) Dan slechts zal hij 

(1) Hom. 2 snp. Eccl. (2) Manual c. 25. (3) De interior 
dom e. 25. (4) Ibid. 
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lieerscben als hij zijn eigen hart in zijne macht 
heelt, en als hij de gevoelens van dat hart 
volgens de wetten des verstandi bestuurt, zoo-
ala dezelfde H. Bernardus ons leert: »hij slechts 
regeert die de heerschappij over zijn hart bezit, 
en geheel de menigte zijner innerlijke en uiter­
lijke opwellingen volgens de wetten des verstands 
regelt." (1) 

Maar is dit alles volgens de wetten des ver­
stands geregeld, dan is alles ook aan God onder­
worpen , op God gericht, en met God vereenigd; 
en hierdoor wordt het hart naar zijn laatste en 
hoogste doel gestierd, waarin het zijne ware 
gelukzaligheid zal vinden. Daarom schrijft weder­
om de H. Bernardus: »het hart kan niets 
edelers verrichten dan zich terugschenken aan 
Hem die het gemaakt heeft:" en; »gij kunt 
idets voortreffelijkers uitdenken dan uw hart 
tot hem terug te brengen, die wilde sterven 
opdat gij zoudt leven." (2) 

Om zijn hart tot God terug te brengen en 
het met God te vereenigen, moet de mensch 
het in alle gerechtigheid bewaren. Een recht-<3 O 
vaardig hart wordt door den H. Bonaventura 
volgender wij ze beschreven: »een rechtvaardig 
hart moet zuiver zijn als een spiegel, rijk als 
een schatkist, vruchtbaar als een akker en 
gloeiend als een oven: het moet zuiver wezen 
door de onschuld, rijk door den schat dei-
deugden, vruchtbaar door vele goede we::ken 
eu gloeiend door de vurigheid der liefde." (3) 

(1) Ibid. (2) Epist. ad qacmdam. (3) Serm. 2 fer a post 
pasch. 



Dit alles nu kau samengevat worden in de 
liefde, die de drijfveer, het richtsnoer en het 
einddoel van alles moet zijn; daarom is de 
liefde eigenlijk het leven des harten, zooals de 
H. Augustinus zich uitdrukt: »de liefde is het 
leven des harten, en het is onmogelijk dat het 
hart hetwelk leven wil zonder liefde is." (1) 

Gelijk nu slechts datgene kan branden wat 
met vuur in aanraking komt, zoo kan ook het 
hart des menschen van het vuur der liefde slechts 
worden ontstoken, wanneer het met de vuurzee 
dezer liefde, dat is, met het Goddelijk Hart 
van Jesus wordt in aanraking gebracht. 

Het godmenschelijk Hart van Jesus Christus 
bevat alle ware en zuivere liefde, en het heeft 
met dit doel te midden der menschenharten 
plaats gekozen, om dezen met zijne liefde te 
ontsteken. Het bezit alle eigenschappen om zyn 
vuur metterdaad aan alle harten mede te deelen. 
Het is zelf model en voorbeeld, hoe de men­
schen moeten beminnen: en het heeft zich met 
dit doel in de laatste tijden in de kerk aan de 
menschen ter openbare en algemeene vereering 
geopenbaard, om de in liefde koud geworden 
wereld weer te ontvlammen, zooals Paus Pius 
IX zich uitdrukt in het decreet, waarbij hij 
het feest van het Goddelijk Hart in de geheele 
heilige kerk invoerde, en waarin hij verklaart; 
»dat hij den geloovigeu nieuwe beweegredenen 
wil geven om het gewonde Hart van Hem, die 
ons beminde, en in zijn bloed ons zuiverde 
ran onze zonden, met wederliefde te vergelden 

(Ij De substant dilect. c. 


