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DYONNE BOUWMAN ..

c/o HULSBERGEN

160 Cormelius van der Lijn Straat
The Hague, Netherlands.

Please observe and follow Dr. J.C. Hoekendijk's
ingistent directions:

(a) These notes must not be seen/shared/made public
until long after everyone concerned is dead.

That means at the earliest 1995, or possibly
the year 2000.

(b) I do not know if the notes are complete or if
some were destroyed JCH did not want Els
- to have them. He parficularly did not want

> people in USA to have access to them.

(c) Please do not ever divulge how they came into

your possession, or let anyone know that they
~exigt and that you have them.

(d) When I see you, we will talk about this.

lecdlon

Cecilia

1975

-—

e S8
b

from: Cecilia June 30, 1975

Instuoctions for this package:

(a) These are personal papers (not mine).

(b) Kindly do not open, but simply wrap in
celophane and then cardboard and brown
paper and airmail and insure to this address:
(minimum insurance, simply for a record of
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i e MRS. DYONNE BOUWMAN
c/o Hulsbergen
160 Cornelius van der Lijn Straat
THE HAGUE. NETHERLANDS.

AFT. 3B
4S5 EAST S7TH STREET
NEW YORK, N. Y. 10022
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Notitie over schenking Hoekendijks dagboeken
31 mei 2016

De drie dagboeken zijn aan de UBU geschonken door prof. em. Bert (L.A.) Hoedema}e’ker, die ook
het voorwoord heeft geschreven voor de Inventaris van het archief van Johannes Christiaan
Hoekendijk (1912-1975) (Utrecht 1983), en die zich ook had ingespannen om diens archief naar
Utrecht te krijgen.

De drie cahiers beslaan de periode 1945-1946. Bij Hoekendijks overlijden op 25 juni 1975 wist
blijkbaar niemand van het bestaan van de dagboeken af, behalve zijn vervrouwelinge Cecilia
Irvine. Zij gaf op 30 juni 1975 aan haar familie (doorgestreept: Lucy Mcllvaine) de opdracht om
het pakketje ongeopend op te sturen naar Dyonne Bouwman-Hulsbergen (1942-1586), Cornelis
van der Lijnstraat 160, Den Haag, met daarbij de instructies van Hoekendijk zelf:

a) Om te wachten met het openbaar maken totdat allen in de dagboeken genoemd overleden
zouden zijn, ten vroegste 1995, of wellicht in 2000.

b) Ze mogen niet worden gegeven aan Els (Laman, met wie hij in 1940 trouwde en van wie
hij in 1970 scheidde), en mensen in de VS mogen er geen toegang tot krijgen.

c) Het bestaan en herkomst ervan moeten geheim blijven.

Maar dit is blijkbaar niet gebeurd. Op 29 juni 1976 schrijft Cecilia Irvine aan Pablo Mengla
(Mengia?) dat zij Lucy Mcllvaine de opdracht had gegeven om dit naar hem te sturen, en vertelt
dat Hoekendijk ze aan haar had gegeven omdat hij aanvoelde dat hij nog maar kort te leven had.
Hij mag dit niet aan Letty (M. Russell, 1929-2007, Hoekendijks tweede vrouw) vertellen.

Uiteindelijk komen de dagboeken op 20 november 2013 in het bezit van prof. (Anton) Paul Stadler
(Diss. New York 1977), St. Gallen, Zwitserland, die ze ontvangt van James H. Rust, Morton Fraser
Solicitors, Edinburgh. Stadler draagt ze in januari 2016 over aan dhr. Hoedemaeker.

Hierbij kwamen ook 20 foto’s (sommige dubbel) van onbekende personen, gefotografeerd bij een
huis / boerderij, waarbij een man in een (verborgen) kist ligt. Wellicht een onderduikadres in de
oorlog? Verdere context ontbreekt, maar volgens dhr. Hoedemaeker ging het gerucht dat
Hoekendijk door de Gestapo werd gezocht omdat hij iets had gedaan voor Joodse kinderen.

Bart Jaski 31 mei 2016
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