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OVER HET OOG 
IN BETREKKING TOT HET LICHT. 

EEN WOORD AAN DE MODERNEN EN ONGELOOVIGEN 

IN NEDERLAND, 

DOOR 

EEN GENEESKUNDIGE. 

In Uw licht zien wij het licht. 
(Psalm 36 : 10.) 

Non possumus loqui recte de numine divino, nisi 

simus illustrati lumine ejus. Nam numen divinum est 

fons luminis. 
(Jamblicus di myster.) 
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Hail, holy Light, offspring of Heav'n first-born, 

Or of th' Eternal coeternal beam, 

May I express thee unblam'd? Since God is light, 

And never but in unapproached light 

Dwelt from eternity, dwelt then in thee. 

Bright effluence of bright essence increate. 

(Milton.) 



Wanneer wij met opmerkzaamheid en bij eenig nadenken 
rondom ons zien in de Natuur, — wanneer wij ons zei ven 
oplettend gadeslaan en de werking bepeinzen onzer lichaams-
deelen, in 't bijzonder de inrichting der zintuigen, door welke 
wij alles wat buiten ons bestaat en voorvalt, leeren kennen 
en in ons binnenste, in onze ziel, opnemen, — zoo zullen 
wij ronduit moeten bekennen, dat wij wel veel gewaar wor
d e n ,  m a a r  t o c h  w e i n i g  b e g r i j p e n ,  — v  e  e  1  z i e n ,  m a a r  n i e t s  
kunnen doorgronden. 

Evenwel zoekt eene ons ingeschapen aandrift, ons instinkt — 
het bewijs van onzen oorspronkelijk goddelijken oorsprong — 
v a n  d e  d i n g e n  e n  v e r s c h i j n s e l e n  h e t  w a a r o m  z o o  e n  n i e t  
anders te leeren kennen, en zooveel mogelijk uit te vor-
schen. De natuur, welke ons omringt, is een boek, dat voor 
ons opengeslagen ligt, om in te lezen. Zij is een rijk beeld
schrift, dat wij trachten moetoa om te ontcijferen; en daar al 
hel zichtbare eene verborgenheid bevat, zoeken wij die ver
borgenheid, het geheim harer teekens, te leeren bevatten. 
Op elke bladzijde van dit geschrift, van het boek der na
tuur — en die bladzijden, zij zijn ontelbaar — vindt de 
geest des menschen stof tot leering, bewondering en aan
bidding van den Onzienlijke, die dit alles naar Zijnen 
wil en door Zijne kracht alleen te voorschijn riep, want zij. 


